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BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Rachelle-Gabriélle FLAMEE

echtgenote van de Heer
Albert GOSSEYE,

geboren te Nederbrakel op 4 november 1898
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 3 september 1974,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Wij hebben hier op aarde geen vaste woon-
plaats, want de dood stelt weldra een einde
aan ons leven en van de tijd worden we
overgeplaatst in de eeuwigheid. Gelukkig daar-
om de mens die dit korte leven gebruikt
als aanloop ot een altijddurend gelukkig-zijn
bij de Heer.

Voor onze dierbare overledene was haar
heengaan vrij vlug. Met vertrouwen mocht
zij terugblikken en met vertrouwen ook mocht
zij de Heer tegemoet zien. Midden haar lij-
den wist zij zich toch gelukkig omdat zij
zich omringd en bemind voelde door hen
voor wie zij geleefd, gewerkt en gebeden
had als trouwe echtgenote, als een goede
moeder en grootmoeder. Dankbaar is zij heen-
gegaan jegens hen allen die zo goed voor
haar waren.

Bidden wij tot God, de Heer van leven en
dood, dat Hij onze dierbare overledene ge-
nadig weze en haar nu lone in eeuwige rust
en vrede.

Beminde echtgenoot, kinderen, kleinkinde-
ren, achterkleinkinderen en familie, ik dank
u voor alles wat gij voor mij geweest zijt,
voor alles wat gij voor mij gedaan hebt en
voor uw kommervolle zorgen. Bidt tot God
dat Hij mij opneme in het hemels Vaderhuis.

Ook u allen, beste vrienden en geburen,
dank ik om uw genegenheid. Denkt nog eens
aan mij in een vroom gebed.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Namis : vrijdag 20 september te 19 u. 30.

De families GOSSEYE, FLAMEE, PIEYNS,
MATTHUJS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.
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