« Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij

haar lieve aandacht voor de daagse dingen

die door haar hoofd en vingers gingen

en alles wat zij was voor u en mij...»
(Antoon van Wilderode).

HERINNER U IN GEBED DE NAAM
EN HET LEVEN VAN

MEVROUW

Paulette FLOURY

weduwe van de Heer Omer DE RUYVER

geboren te Bresles (Frankrijk) op 24 april 1909
en thuis, in familiekring,
godvruchtig overleden op 13 maart 1996.

Er gaan boeiende en ware verhalen over Paulette.
Zij is de middenste van negen kinderen en van
Franse afkomst. Zij huwt in 1928 met Omer De
Ruyver, die toen in Frankrijk werkte. Ze blijven
er tot 1937 en werken hard. Paulette is een
sterke vrouw, van het doorzetterstype. In 1937
komen ze op de Steenweg wonen en werken op
de boerderij waar Paulette voor de melk en de
boter zorgt. Moedig, maar moeizaam, leert en
spreekt zij het Lierdse dialect.

Er zijn nog dingen die zin gaven aan haar
leven. Haar dienstbaarheid. Haar kookkunst die
legendarisch blijft. Waar ze helpen kon, was
Paulette te vinden, haar hele leven lang. En de
wens om thuis te sterven is in vervulling gegaan.
De kliniek en het rusthuis zijn haar bespaard
gebleven en omdat zij zieke benen had ook het
spookbeeld van een rolstoel. Was het omdat zij

sober en content en geen welvaartsbehoeften had,
was het omdat zij van nature geduldig en opti-
mistisch was, omdat zij beminnelijk en gezellig
was, of was het dank aan haar positief denken
en eigen innerlijke kracht dat deze dreigende on-
weerswolken zijn voorbijgedreven zonder lelijk
huis te houden ?

Er zijn er die onvergetelijk zijn in haar bestaan,
die opgeschreven staan in haar levensboek voor
altijd. Maryssa die zij heeft groot gebracht. Maryssa
is dankbaar, heeft het aan mémé getoond op haar
sterfbed thuis. En Hilde die haar dagelijks bezocht
en alles voor haar deed. Zoals goede buren kun-
nen meegaan met mekaar tot heel ver, tot bijna
voorbij de bocht waar geen mens meer is, geen
vriendschap meer. Of toch ?

Het leven van Paulette is een verhaal van leven.
Een echt gebeurd verhaal sinds 1909 doorheen
dagen van oorlog en vrede, doorheen lief en leed,
door de duisternis heen naar morgen, door de
tranen heen naar de zon, door de chaos heen
naar een land van thuiskomst. Zo is zij voorgoed
mens geworden, aan de dood voorbij.

Namis : op zaterdag 20 april 1996 om 17 u. 30.
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De families
FLOURY, DE RUYVER, RIBIER en DESMET,

danken U
voor uw blijken van christelijke deelneming.
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