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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria Renilde FONTEYNE

echtgenote van Mijnheer
Cyrille VAN ROKEGEM

geboren te St Maria-Oudenhove de 26 Februari
1873 en er overleden de 14 Augustus 1950

gezalfd met de H. Olie "in extremis,,.
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Zalig is wie het uur der dond gestadig voor ogen
heeft en zich alle dagen bereid om wel te sterven.
Als het morgen is, denkt dat gij tot de avond niet
zult leven, en als het avond is belooft u de morgen
niet. Nav. Chr, 1-20
Haar eenvoud en goedheid maakten haar een
edele en wijze vrouw die zich gelukkig achtte op
deze wereld en ieder kruis met liefde ontving omdat
zij wist dat zij door de beproevingen van het aard-
se leven, hetheil van het eeuwige moest verdienen.
Zijis heengegaan naar de eeuwige God uit wien
haar de hoop der zalige verrijzenis tegenstraalde ;
want voor wie in Hem geloven., wordt het leven
niet weggenomen dech verwisseld en een eeuwige
woning bereid in de hemel
Dat deze gedachte u trooste, dierbare echtgenoot
en lieve kinderen, die om mij weent, en dat zij u
geleide door het leven opdat wij ons samen mogen
verteugen in de eeuwigheid.
Vaartwel, mijn beminde echtgenoot en teérbe-
minde kinderen, die rust noch duur hebt gekend
in uw tedere zorgen. - Vaartwel, allen die mij zo ]
nauw aan 't harte laagt. Vergeet mij nietin uw ge- ——
beden en H H. Missen. |

Bid de 4 akten.
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TURTELBOOM, DE VLEES!
darken U hartelijk voor uwe gebeden en rouwbetuigingen.

Mijnheer en Mevrouw Emiel VAN LIERDE-VAN ROKEGCEM ;

Mijnheer Leon VAN ROKEGEM ;

Mejuffer Oda VAN ROKEGEM ;

Mejuffer Zulma VAN ROKEGEM;
De familién FONTEYNE, VAN ROKEGEM,

Mijnheer Cyrille VAN ROKEGEM ;

Uitg. Jooris Faliestraat, 28 St Maria-Qudenhove




