Bloemen zijn er om mooi te zijn,
mensen om goed te zijn.
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Soms werd ik bang en dan dacht ik tot
mezelf, is het niet mogelijk rust en vrede
te vinden in het diepste van mezelf...
Maar dan wist ik toch dat die diepe rust
mij nooit zou overwinnen. En dan dacht
ik terug aan het innerlijke en het hulpe-
loze.

Het lag me nauw aan het hart, alles viel
me zwaar. Meegesleept door het tempo
van de tijd, kreeg ik het gevoel van een-
zaamheid. En dan dacht ik weer terug
aan dat innerlijke en dat hulpeloze en
plots kwam ik tot de ontdekking dat mijn

taak hier was volbracht, ook al weet ik
dat ik mensen verdriet doe, door net als
Jan, zo vroeg heen te gaan.

Ma, wij weten dat je het zwaar hebt ge-
had. Negen weken geleden is je echtge-
noot, onze vader, ook al veel te vroeg ge-
storven. lets waar wij allen proberen over-
heen te komen, maar wat voor ons, zijn
moeder, familie en vrienden moeilijk is.
Jij hebt geprobzerd alle moed bij één te
rapen, om verder te gaan, maar toch heeft
je leven, waar je veel van genoten hebt,
het begeven. Wij zullen je missen, maar
in onze gedachten zul je net zoals pa,
altijd blijven voortbestaan.

Je kinderen.
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danken U voor de blijken van deel-
neming in hun rouw,
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