Dat Christus, die u geroepen heeft, uin genade
ontvange, (Kerk. off.)

.I.

Bid voor de ziel van
Mevrouw
HORTENSE FOSTIER
weduwe van Mijnheer

Cyriel Michiels

geboren te Everbeek op 25 september 1894 en o-

verleden in de St Franciscuskliniek te Brakel op

28 augustus 1976, gesterktdoor het sacrament
van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Zij was een eenvoudig rechtschapen vrouw
en kende alleen de weg van haar plicht. Eerlijk
en goed was zij voor al wie rond haar was. De
ziekte louterde haar ziel, het lijden leerde haar in
blij aanvaarden de grote kracht en verdiensten
van het offer begrijpen.

Vaartwel mijn kinderen en kleinkinderen. In
liefde hebt ye voor mij gezorgd ; ons scheiden is
helaas nog te vroeg gekomen, dat maakt ons hart
bedroefd; maar weldra zien wij elkaar terug en
dan zal de Heer u voor uw weldaden belonen.
Vergeet mij niet.

Dierbare familie, vergeet ook gij me niet in
uw gebeden, dat durf ik ook vragen aan mijn
vrienden en kennissen.

Heer God, geef haar ziel de eeuwige rust en
dat het licht haar voor eeuwig verschijne.

Druk. Modde Everbeek

De families FOSTIER, MICHIELS,
LABEAU en VAN ASSCHE

zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming danken U oprecht.




