O Maria, Gij zijt mijn hoop, aan U heb ik mijn

ziel aanbcevolen.

BID VOOR DE ZIEL VAN
Mevrouw

JULIA FOSTIER

echtgenote van Mijnheer
Victor Vanwinnendaele

geboren te Everbeek, de 9 december 1890 en er
overleden de 25 december 1957, versterkt door de
HH. Sacramenten der stervenden

Zij heeft haar brood in ledigbeid niet geéten,
tot haar laatste dagen bracht zij in werkzaamheid
over. Eccl. 7

Maar niets dat sterfelijk is, is duurzaam en
al het geluk van deze wereld ontsnapt ons op het
ogenblik dat men denkt ervan te kunnen genieten.

H. Hier.

Wie zou onze tranen kunnen veroordelen, zij
vloeien voor die trouwe echtgenote, die goede
moeder die wij nog te vroegtijdig hebben verloren.
Nochtans niet onze wil, o Heer, maar de Uwe ge-
schiede.

Dierbare Echtgenoot, mijn uur is gekomen,
God roept myj. Lange jaren zijn wij, in één hart en
één ziel verbonden geweest; dien liefdeband kan
de dnod niet breken en eens zullen wij bij de Heer
weer verenigd zijn, om nooit meer te scheiden.
Heb dus kloeken moed en stel op God al uw
betrouwen.

Mijn geliefde Kinderen en Kleinkind, volgt
mijn voorbeelden na; bemint en eert uw Vader al
de dagen van zijn leven.

Beminde Breeders en Zusters hebt dank voor
uw grote genegenheid. Hebt moed, wij blijven
docr de liefde verenigd in God. Eens zien wij el-
kaar voor eeuwig weer Bidt voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d.
Miin Jezus Barmhariigheid. 300 d. afl.

De familién FOSTIER-VANPEVENAE-
GE en VANWINNENDAELE-VANPE-

VENAEGE
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.




