Zalig de eenvoudigen van hart!

1.

Vroom aandenken aan

Jongeheer
Johan FOUBERT

zoon van Albert en Gabriélle
FOUBERT-MAUROIT.

Hij werd geboren te Ninove op 4 juli
1960 en is in de Heer ontslapen te
Geraardsbergen in de H. Hartkliniek
op donderdag 8 januari 1981,
gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Reeds van bij zijn prille jeugd was
Johan een zorgenkind ; dat is hij ge-
bleven tot het einde toe. De liefde van
zijn ouders heeft zijn leven uitgelengd.

Maar hoe meer hulpbehoevend ie-
mand is, des te meer kan hij zijn
dankbaarheid tonen ten opzichte van
zijn weldoeners. Zo mochten ook zijn
ouders zoveel wederliefde ondervinden
voor hun genegenheid en opofferingen.

En wij weten dat echte liefde ver-
wijst naar God, die alle mensen lief-
heeft, maar vooral de zwaksten. De
Heer Jezus, die zelf arm wilde zijn en
op het kruis geleden heeft, maar die
ook zieken genas en zelfs doden tot
leven riep, zal door de kracht van Zijn
verrijzenis Johan roepen tot een nieuw
leven, een leven van geluk en vrede.

Dat is de troost voor elke gelovige
mens.

Lieve ouders, bij dit afscheid dank
ik U voor alles wat gij voor mij hebt

_ gedaan. Elke keer dat gij voor mij bidt

leef ik op een bijzondere manier weer
onder U.

De families FOUBERT, MAUROIT,

danken U voor de blijken van kriste-
lijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel




