"Als de graankorrel in de aarde valt en sterft brengt
hij vele goede vruchten voort.” (Jo 12,24)
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gesterkt door het H. Sakrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Een ingoede moeder ging op hoge leeftijd van ons
heen. Nu wij haar bleek en levenloos voor onze ogen
zien liggen, trekt dat rusteloze en toegewijde leven
aan onze geest voorbij. Het was een leven zoals het
op onze dagen bijna niet meer denkbaar is. Eén en
al opoffering zoals de graankorrel sterft om vruchten
voort te brengen: vruchten ten eeuwigen leven. Bij
de vroegtijdige dood van vader droeg zij de zorg
van het hof op haar jonge schouders. In het kweken
van een kroostrijk gezin ontviel haar al te vroeg haar
ziekelijke man en niet minder hun fleurige dochter
Paula.

Als gelovige, kerkelijke moeder leefde ze vroom en
moedig verder. Maria zorgde van bij dag en dauw
voor 't huishouden en mede voor de beesten en de
vruchten. Van lieverlede begaven haar krachten
maar tot de laatste dag regelde moeder alles tot in
de puntjes en stipt op tijd. Ze deed haar devoren ten
einde toe om nu de eeuwige rust te genieten.

Nu weet moeder wat wij bidden "Onze Vader, die in
de hemelen zijt... Waar geen winterdagen, geen
geween en smart, geen gisteren en geen morgen,
geen dagen en geen uren, geen grenzen en geen
muren.... zijn.”

Lieve moeder, grootmoeder, familielid, uw heen-
gaan doet ons pijn. Wij zullen U missen, vooral
Marcel, want bij U vonden wij ons thuis. Onze ge-
beden vergezellen U naar een nieuwe thuis bij allen
die ons voorgingen langs dit tranendal.

Dank U om uw leven, uw bidden en werken.

Tot weerziens.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde !

Dank aan allen die met ons meeleefden
in dit afscheidsmoment.

Haar kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en familie.

Begrafenissen Armand Marroyen, Brakel




