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In de hoop der Verrijzenis
nemen we samen afscheid in gebed van
DE HEER
Victor, Albert FOUBERT
echtgenoot van mevrouw
Gabriélle, Elodie MARTENS

Hij werd geboren te Elst op 25 februari 1916 en
overleed te Zottegem in het A.Z. Sint-Elisabeth
op 13 juli 1991,
gesterkt door het sakrament van de zieken.

Hij was Oud-Strijder 1940-45

Gabriélle MARTENS,
Johan en Gerda COCHEZ-FOUBERT,
Sandra VAN CAUWENBERGE en verloofde,
Peggy VAN CAUWENBERGE en verloofde.
De families : FOUBERT, MARTENS,
LIEDTS en MARTENS
DANKEN U oprecht om uw kristelijke
deelneming en uw vroom gebed.

""Een mensenleven duurt zeventig jaar

of tachtig als we zeer krachtig zijn.

Het meeste daarvan is zorgen en kommer

en snel komt het uur van het afscheid.

Leer ons daarom onze dagen naar waarde te schat-
ten "’ ( psalm 90)

In Victor is een schoon mens heengegaan. Hij
was eenvoudig als de landman, sterk als een beer.
Hij had geen schrik van werken. Hij heeft de aarde
bewerkt waar hij geboren was, in het zweet van
zijn aanschijn zijn brood verdiend, bezorgd om zijn
gezin en om de anderen. Want Victor was een ge-
dienstig man. Daar waar men hem nodig had, was
hij erbij, met zijn handen en met zijn hart. De twee
laatste jaren waren een kruisweg voor hem. Groot-
moedig heeft hij zijn leed gedragen: zijn diep
geloof was zijn houvast.

Gabriélle, beste kinderen en kleinkinderen, als
ons uur geslagen is moeten wij gaan. Mijn heen-
gaan valt U zwaar. Wezen wij dankbaar om die
vijftig jaren dat we samen lief en leed konden
delen. Moge deze herinnering aan zoveel schoons
U sterken, met de verwachting op een blij weder-
zien.
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