¢« God gaf hem ons,
God nam hem ons,
Gods name zij geprezen. »
(Gezelle).

BID VOOR DE ZIEL
van Jonge Heer

Roger Foutré

geboren te Appelterre, de 15¢ Juli 1937, en

godvruchtig in de Heer ontslapen te Aalst
de 30¢ November 1953,

voorzien van de Genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

Hij was student aan het Sint-Jozefsinstituut
te Geraardsbergen en lid van de Bond van
het H. Hart en de K.S.A.

Hij was een flinke jongen, eenvoudig en
wijs, gedienstig en getrouw. Thuis was hij
blij-gehoorzaam, op school een man van plicht,
onder zijn makkers een apostel door het goede
voorbeeld. Zijn edelmoedigheid kende geen
grenzen. Wie op hem beroep deed, werd mooit
teleurgesteld. Hij gaf het beste van zichzelf,
zonder tellen, zonder eigenwaan of overdrijving.

Hij was vooral een diep-godsdienstige jon-
gen die dikwijls de Heer Jezus ontving in
de H. Communie en Maria, in trouwe ridder-
lijkheid, zijn zuivere ziel had toegewijd. De
laatste ogenblikken van zijn bewustzijn wa-
ren nog een prevelend gebed tot zijn hemelse
Moeder.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Het
heeft Hem behaagd Roger tot zich te ne-
men. In de hemel leeft hij nu in gezelschap
van Jan Berchmans en Gerolf, de Knapen
van Vlaanderen, jongens van zijn formaat.
Wij hebben allen veel in hem verloren, maar
zullen we treuren over zijn geluk ? Dit is
een overwinning van Kristus, In onze vriend
heeft de Heer een heilige geboetseerd naar
Zijn goddelijk model.

o

Mijn goede ouders, broers en zusters, gij
allen, mijn vrienden, weent niet over mij.
Ik ging U voor, volgt gij het spoor van
mijn leven. Dra zien we elkander weer.

« Wij wenen, Heer, en zonder klagen !
Maar toch, het valt ons zwaar te dragen
dit ons door U gegeven kruis;

een zoon ontrukt aan zijne moeder,
en wij beroofd van zulk een broeder,
een groot verdriet is in ons huis.

Wij wenen, Heer, maar zonder klagen !
Wij mogen U geen reden vragen,

Gij zijt oneindig goed en wijs !
Uw wil geschiede ! — Hoor de bede:
Geef uwen dienaar, Heer, den vrede,

en leid hem in Uw paradijs. »

(éezelle).

De familién Foutré, Laroy, Cooreman
en Lauwaert

danken U beleefd om uw
sympathiebetuiging en ge-
beden.

Anneessens, Ninove




