Wij houden het oog gericht niet op het zichtbare,
maar op het onzichtbare; wat wij zien gaat voorblij,
de onzichtbare dingen duren eeuwig. (2 Kor. 4,8)
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Deze gedachtenis moge U leiden
tot een gebed voor
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geboren te Poeke op 9 december 1916
en in de vrede van de Heer ontslapen
op 21 oktober 1984,
gesterkt door de sakramenten van de Kerk.

Doctoraat in de Theologie aan de K.U.L., 1941-1945.
Priester gewijd op 12 april 1942.
Onderpastoor te Beveren-Waas,

oktober 1945 - augustus 1946.
Professor aan het Groot Seminarie te Gent,
1946 - 5 november 1962.
Erekanunnik van de St.-Baafskathedraal,

13 december 1953.

Titulair Kanunnik van de St.-Baafskathedraal,
1 februari 1961.

Algemeen Proost van het Algemeen Christen

Werkersverbond, 5 november 1962 - 31 januari 1982.

Emeritus sinds 19 maart 1982.

God, ik dank U omdat gij langs onvoorziene wegen
mij hebt gebracht tot de dienst van het enig midde-
laarschap van Christus opdat Hij moge heersen in
vele harten en in gevariéerde middens. Gij hebt mij
leren ontdekken de diepste verzuchtingen van de

mensen naar waardering, begrip en liefdevolle bena-
dering! Liefdeloosheid veroorzaakt zoveel pijn! Ver-
giffenis, Heer, als ik mocht tekortgekomen zijn aan uw
roeping.

Ik dank de zovele mensen die ik in het leven heb
mogen ontmoeten, zovelen die mij goed hebben
gedaan of aan wie ikzelf een stukje goed heb mogen
doen! Ik dank in het bijzonder de mensen met wie ik
jaren heb mogen samenwerken in Kerk en maat-
schappij. Er is zoveel geestelijk kapitaal in de Kerk!
Moge het ten volle vruchten dragen!

Ik dank tenslotte mijn familie: broer, zusters, schoon-
zusters en hun kinderen en kleinkinderen. Onze
ouders hebben ons het christelijk leven voorgeleefd.
De blijde boodschap van Christus is nog in staat men-
sen diep gelukkig te maken. Ik vraag U blijf trouw,
zorg voor elkaar en gedenk U mijner samen met onze
ouders, broer en zuster die ons zijn voorgegaan!

Koningin der apostelen, breng mij tot bij uw immer
levende Zoon!

De families FRAEYMAN en VAN HAL,

danken U voor uw gebed en voor de blijken van
deelname in hun rouw.

Uitvaartverz. - Drukw. Geert COENE, Lotenhulle




