De grootste schat is de zekerheid van een zuiver
geweten. (St Aug.)
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BID VOOR DE ZIEL

van MEVROUW

OCTAVIE FRANCEUS

weduwe van Mijnheer
Emiel Van De Pontseele

geboren te Deftinge, de 25 augustus 1879 en er god-
vruchtig overleden de 9 maart 1961.
Voorzien van alle troostmiddelen der Fl. Kerk.

Wie op God betrouwt, heeft op de rots gebouwd!
Het geloof en de werken ervan zijn de beste waar-
borg voor een gelukzalig leven. De gelovige heeft
die onzeglijke troost dat hij in God zijn Beloner en
Redder weet na dit tijdelijke bestaan hier beneden.

De hoge ouderdom heeft alleen waarde voor zo
ver en in de mate, de levensjaren, dienstjaren werden
van volbrachte plicht en onderhouden van Gods
geboden.

Deze eerbiedwaardige Vrouw, welke wij nu met
gebeden en H. Misoffer aan Gods Barmhartigheid
aanbevelen was een toonbeeld als Vrouw en Moeder
zoals God haar schetste in de H. Schrift. Ze mag
bogen op een werkzaam en zorgend bestuur. Haar
huisgezin, Echtgenoot en Kinderen hadden aan haar
een voorbeeld. Haar oude dag bracht ze door wach-
tend op God die haar weldra ten oordeel zou roepen
om haar ten slotte te belonen voor een vruchtbaar
en godvruchtig leven.

Mijn goede Kinderen, vooral gij mijn dochter
bii wie ik zo gerust mijn laatste levensjaren mocht
slijten hebt dank voor uw_kinderlijke genegenheid,
Uw braafheid en christelijke levenswandel welke ik
u als kinderen heb aangeleerd hebt u tot mijn grote
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voldoening bewaard. Volhardt nu ook tot uw laatste
levensdagen in die houding. God zal er u om lonen.

Dierbare familieleden, vaartwel. Wilt mij een
laatste blijk van genegenheid geven door een schoon
gebed voor mijn zielerust !

Tot weerziens allen in de eeuwige zaligheid.

H. Maria Middelares aller genaden b. v. h.
H. Jozef patroon v/d. goede dood b. v. h.

De dertigdaagse HH. missen zullen gecelebreerd
worden in de H. Hart kliniek te Geraardsbergen.
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De familién

FRANCEUS,
VAN DE PONTSEELE,
MORNIE en BILLEMONT,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-

geliefde afgestorvene,

DANKEN U

Uitg. Mw De Croo, Deftinge




