Tot in zijn laatste uur

bleef hij de last van ‘t leven dragen.
En al zijn dagen

gaf hij toen zonder klagen

in Gods licht dat altijd duurt.

T

Blijvend aandenken aan
DE HEER

Julien FRANCOIS

weduwnaar van mevrouw
Erna DE GEYTER

geboren te Overboelare op 14 juni 1929
thuis overleden op 14 november 1999.

Gerard en Gonda, Sarah,
Caroline en Pieter, en Jeroen
danken u voor de blijken
van deelneming in hun rouw.
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Je huis ligt er verlaten bij pa,

nu alle 'zorgenden’ weg zijn.

De weg is ten einde, de hobbelige weg. Je
hebt hard moeten werken en veel zorgen
moeten dragen. Je was een man van
weinig woorden. Veel zeggend in raadsels
en spreekwoorden, maar ik verstond ze z6
goed.

Vooral dat éne was voor jou geschreven :
“ Niet morren, niet klagen, alles geduldig
verdragen ”.

Zo was je en zo ben je heengegaan alleen
... op uwe grond.

Muziek was voor u een uitlaatklep. De
legermarsen, je kon er zo van genieten.
Herinneringen aan een heel speciale tijd.
Als trommelaar heb je je jonge jaren
gesleten in de fanfare. Daar heb je de viam
ontstoken die nu bij ons verder brandt.
Bedankt pa, voor dat talent en zoveel meer.
En de trommelaar ... hij ruste in vrede.
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