Dit weze U een
VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

KAREL FREMOUT

weduwnaar van Mevrouw
JULIANA VEREYCKEN.

Hij werd op 23 mei 1905 te Nieuwpoort ge-
boren en is zacht in de Heer ontslapen te
Viane-Geraardsbergen op 2 december 1986.

De families FREMOUT, VEREYCKEN,
ALDERWEIRELDT en COCQUYT,

zijn zeer erkentelijk voor uw gebed en blijken

van kristelijke deelneming bij het smartelijk
verlies van hun geliefd familielid en danken u.

Viane, 6 december, 1986.

Uw wegen zijn wonderbaar Heer. Vader heeft
gebeden om bij U te mogen komen, zonder ie-
mand tot last te zijn, en hij is zachtjes van ons
heengegaan, naar U.

Toen hij al vroegtijdig zijn lieve echtgenote
verloor, wilde hij, zelfstandig als hij was, moe-
dig verder.

Van werken was hij niet bang, zo zorgde hij
voor zijn dierbaren. Toen ziekte hem bezocht,
en hem een blijvend kruis op de schouders
legde, wou hij toch zoveel hij kon voor zich-
zelf zorgen.

Dankbaar om de tedere aanwezigheid van zijn
kinderen, keek hij uit naar hun dagelijks be-
zoek. Het bezoek van Eerwaarde Heer Pastoor
Coessens-zaliger was hem een zonnestraal en
als hij met de hoogdagen Onze Lieve Heer zelf
mocht ontvangen, was hij diepgelukkig.

Hij was geen man van vele woorden, maar wat
hij zegde, was hem uit het hart gegrepen, en
bovenal glansden zijn ogen als zijn kleinzoon
in de buurt was.

We bewonderen hem om zijn levensmoed, om
zijn werklust en zijn trouwe vriendschap.

Diep erkentelijk voor de goede zorgen van de
verpleegsters van het Wit-Gele Kruis, bidden
wij U Heer: «Zegen alle lieve mensen die
onze zieken en bejaarden verplegen en bezoe-
ken ! ».

Vader is overgegaan naar het eeuwige leven.
Wij zullen hem missen. Moge hij samen met
moeder over ons blijven waken.




