Ik geloof in het eeuwig leven !
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GEDENK IN UW GEBEDEN
MEVROUW

MARIA, CLARA GABRIELS

weduwe van de Heer
CHARLES-LOUIS DE BORLE

geboren te Leeuwergem, de 15 augustus 1893
en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Elisabeth
te Zottegem, de 8 mei 1971, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.

Lid confrerie H. Barbara.

Niemand is zeker van de dag van morgen. Gezond-
heid, kracht en sterkte bieden geen eeuwige waar-
borgen. Het is met de mens zoals met een rookwolk.
Deze wordt door de wind uiteengedreven. Hier op
aarde hebben wij geen blijvende woonplaats, wij zijn
op weg naar het vaderhuis. Wie dat voor ogen houdt
en kristelijk leeft, moet de dood niet vrezen. Ze
opent de poort voor een onvergankelijk geluk bij de
Heer.

In die geest leefde de duurbare overledene. Ze
voelde haar kracht verminderen en heeft zich in stilte
voorbereid op de overgang naar het eeuwige leven.
Haar kristelijk voorbeeld zal levendig in de gedachte
van haar kinderen blijven leven.

Goede Vader, gij die meester zijt over leven en
dood, wees barmhartig voor uw dienares, die Gij
vit deze wereld hebt laten heengaan. Vergeef haar
fouten en tekortkomingen, opdat ze weldra voor
eeuwig bij U moge wonen in de hemel.

Beminde kinderen, broeders, zusters en familie, God
roept me bij zich. |k heb deze wereld verlaten waar
pijn en lijden mijn aandeel waren. Opgenomen in
de oneindige barmhartigheid van God, mag ik voor-
taan delen in de hemelse vreugde. Moge dit uw troost
zijn. Tijdens mijn oude dag vond ik, in uw gene-
genheid voor mij, vreugde en opbeuring. Moge de
Heer u erom zegenen. Leeft zo dat wij elkander terug
ontmoeten in de eeuwige vreugde bij de Heer.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.

De Heer en Mevrouw Maurice COESSENS-DE BORLE,
kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Lucien DE BORLE-HERTEGON-
NE(7)-DE WINNE, kinderen en kleinkind,
De Heer Etienne DE BORLE-GOOSSENS(T) en kind,

De families GABRIELS, DE BORLE, DE CUBBER en DE
WINTER,

zijn zeer erkentelijk voor
uw blijken van innige deel-
neming en DANKEN U.

Uitg. René De Smaele, koster, Leeuwergem.




