Laten we wenen aan de voet van het Kruis, vol
geloof, hoop en liefde

+
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Mariette GABRIELS

echtgenote van Mijnheer
JACQUES FENAUX,
geboren te Opbrakel op 19 januari 1930 en er
schielijk overleden op 6 maart 1963.

Jammerend en weeklagend zucht de mens :
waarom toch zo vroeg sterven moeten... Niemand
kan daarop afdoend antwoord geven. Hier raken
wij aan een Godsgeheim. Voor ieder van ons luidt
het wazhtwoord : «Wees bereid>.

De plannen van Gods Voorzienigheid zijn soms
zo wonderbaar ; wat ieder mens vlucht : lijden,
ziekte en dood worden werktuigen in Gods hand
om de mens te voeren naar het Licht, de Vrede
en het eeuwig leven.

Buigen we ootmoedig het hoofd bij het heengaan
van dit jonge, te vroeg gekanakte leven. Ze was zo
minzaam van hart en opgeruimd van karakter, be-
gaafd met engelachtig geduld en een innemende
goedheid, getrouw in haar dienst, werkzaam en ge-
dienstig, ze was vooral een goede en kommervolle
echtgenote. - In de bloei van haar jaren sloeg het
uur der beproeving, die soms onmeedogend de
meest beminden uit het leven wegrukt.

. Mijn duurbare echtgenoot, hoe kortstondig was
toch ons geluk. Een zonnige toekomst lachte ons
zo aantrekkelijk tegen. Alles schijnt hier zo vluch-
tig en broos. Ook wij ondervinden de hardheid van

die waarheid. Vergeef me wat mij iz ontoereken-
bare ogenblikken is overkomen.

Mijn duurbare ouders en familieleden, hebt me-
delijden mer mij en vergeef me de pijn en het leed
dat ik U heb aangedaan. Ik dank U voor al wat
ge voor mij geweest zijt en gedaan hebt. Moge God
U vertroosten en versterken in die droeve dagen.

Allen, die me zo duurbaar waart in het leven
blijft me gedenken in uw vrome gebeden. Vaartwel !

Maria, Moeder van smarten bid voor ons.

Voor uw medevoelen in hun leed en voor uw ge-

bed tot zielelafenis van hun overledene, danken

U van harte

De Families DEMEYER, GABRIELS, FENAUX en
LIZON.
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