En Jezus sprak : "Kom, laten wij overste-
ken naar de andere oever'’. (Jo)

¥
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

MARIA GALENS
weduwe van de Heer
JULES VAN DEN BOSSCHE
geboren te Lovendegem op 8 maart 1905 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 25 mei 1987.
gesterkt met de H. Sakramenten der zieken.

De dood is de verlossing uit vele ellenden
en een schat voor hen die goed geleefd
hebben.

In onze herinnering zal de dierbare over-
ledene blijven voortleven als de bezorgde
en innig-goede moeder, die enkel leefde
voor het welzijn van haar gezin.

De vele tegenslagen en ook niet de ziekte-
dagen hebben haar ooit de moed en het
vertrouwen in God ontnomen. Haar chris-
telijke plichten bleef ze vervullen tot zo-
lang het haar mogelijk was. Daarom wordt
het verdriet om haar heengaan, vermengd
met 'n oprechte dankbaarheid om alles wat
zij voor ons betekend heeft.

U, mijn geliefde dochter, dank ik innig om
uw liefde en goede zorgen, tot de laatste
dag van mijn leven. Vergeet mij en vader
nooit in uw gebeden ; ik bid bij de Heer
voor u, dat het u moge welgaan in het
verdere leven.

Beminde familieleden en vrienden vergeet
ook gij mij nooit in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Om uw gebed en deelneming in hun rouw
danken U :

Roger DE SMET - VAN DEN BOSSCHE
Simonne, haar kinderen ;

De families GALENS - VAN HYFTE en
VAN DEN BOSSCHE - DE SMET.
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