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DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

Marnique GALLANT

zoon van wijlen Jean en van Mariette BASTIEN

geboren te Ronse op 23 december 1949
en er schielijk overleden op 21 september 1993,
gezalfd met het H. Oliesel « in extremis ».

« Wijkburgemeester van de Kruisstraat »

De dag dat de herfst begon werd mij plots het leven
ontnomen, na reeds drieentwintig jaar in het duister geleefd
te hebben ... maar de moed niet opgeven, hé Ma.

Wij hebben samen mooie momenten gekend ; eens
hoogten, dan laagten, maar begrepen elkaar steeds goed, ook
na het plotse heengaan van vader.

Martine en Martin, neem jullie nu mijn taak over en
draag zorg voor Ma die steeds klaar stond voor ons allen.

Beminde schoonbroer en schoonzuster, dank U voor uw
genegenheid en warme vriendschap.

Geoffrey, Dimitri en Peggy, jullie waren mijn oogappel.
Dank U.

Dag Bomma en tot later.

Beste vrienden en buren, zondag was het mijn laatste
groet ... de burgemeester van de Kruisstraat is er niet meer.
Gedenk mij in uw gebeden. ‘

Mariette GALLANT(})-BASTIEN, zijn moeder;

Emilien en Martine GAUBLOMME-GALLANT,
Martin en Marleen GALLANT-VAN DEN BOSSCHELLE,
zijn zuster, broer, schoonbroer en schoonzuster;

Geoffrey en Dimitri GAUBLOMME,

Peggy GALLANT, zijn neven en nicht;
Alice GALLANT(})-LATEUR, zifn grootmoeder;
Marcel BASTIEN,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Suzanne BASTIEN,
zijn oom, neven en nichten;

De families GALLANT en BASTIEN,

danken U oprecht voor de blijken van medeleven.

Rouwdienst DEVOS. Ronse.







