« Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. »
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Gij allen die mij liefhebt, weent niet te zeer ; want
wat is er schoner, dan na een vroom leven naar God
te gaan ?

Ware grootheid gaat zo dikwijls aan 't oog van de
wereld voorbii. Maar die met haar woonden en van
dichtbii kenden zullen opstaan en haar prijzen en dan-
ken voor alles wat ze deed.

Haar leven dat een toon' eeld was van godsvrucht,
liefde, waakzaambeid, arbeid en nauwgezette plichts-
vervulling, blijven voor haar kinderen en nabestaanden
een boek vol wijsheid.

Haar sieraad was niet het uiterlijke maar de verbor-
gen mens van het hart, een stille en zachte geest, die
waarde heeft voor God.

Zij was een goed mens, een heilige vrouw. Haar
godsdienstig leven was er geen van boven op, maar
doordrong haar innig. Huar levendig geloof was de
adem van haar ziel. — Zij ging graag en veel naar de
kerk. Met vurige liefde naderde ze veelvuldig en ziels-
gelukkig ter H. Tafel. Rozenkrans en Kruisweg waren
haar meest geliefde gebedsoefeningen. Haar blij ge-
moed en hartelijke glimlach was de spiegel van haar
vreedzame ziel. — Haar stervan was schoon zoals haar

leven was. — Zonder vrees zag ze de dood naderen als
een engel van vrede die haar de poorten van 't eeuwige
leven opende, Hoe kon zij God vrezen, die heel haar
leven Hem trouw heeft gediend.

Miin beste Kinderen, beminde Zusters, Broeder en
Familie en vrienden, duizendmaal dank voor de gene-
genheid en liefde die gij mij hebt betoond en voor de
goede zorgen welke gij mij hebt gegeven. Dagelijks
bad ik voor U en met U, voortaan zal ik het nog meer
doen in den Hemel. Gedenkt mij onder de H. Mis en
bij de H. Communie.

H. Hartvan Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid. 3oco d. afl.

De Heer Ingenieur en Mevrouw Albert
Carnewal- Ceulemans:

Mejuffer Yvonne Carnewal;

De Familién Galle, Carnewal, Van De Perre
en De Pessemier,

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
deelneming door U betoond,
bij hun smartvolle rouw.

Druk Jos. Radys-Galle, Tenbossche, Nederbrakel-




