In vrome herinnering aan
Mevrouw

Alice GALLEMAERT

weduwe van de Heer
Francies, Georges Beerens,

geboren te Geraardsbergen op
7 januari 1904 en er godvruchtig
overleden in de H. Hartkliniek
op 16 april 1980, voorzien van
Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Het leven biedt de mens vreugden
en smart, blijde en droeve dagen.
Een kristen aanvaardt beide met de-
zelfde onderwerping. Gods H. Wil
moet in voor- en tegenspoed gediend
worden. Die regel heeft de dierbare
overledene altijd voor ogen gehou-
den en er trouw haar leven naar ge-
schikt.

«|Wij bidden U, Heer, wil aan deze
ziel de plaats van verkwikking, licht
en vrede verlenen.

Dierbare kinderen en kleinkinde-
ren, ge hebt mij veel troost bezorgd,
hebt dank voor uw grote genegen-
heid en liefde. Bewaart zorgvuldig
het aandenken van uw moeder en

grootmoeder. Moge mijn leven en
voorbeeld U geleiden op de levens-
weg. Ontvangt mijn moederlijke ze-
gen en gij allen die mij genegen
waart, bidt voor mijn zielerust en
tot weerziens bij de Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families Gallemaert, Beerens,
Snel, Serlippens,

zijn zeer erkentelijk voor uw blij-
ken van deelneming in hun rouw.

Druk. Jos. De Vieeschouwer-Hoste, Brakel




