" Houd mij in leven, Heer, wees Gij mijn red-
ding, steeds weer zoeken mijn ogen naar U ".
(uit Ps. 25)

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

AUGUST GAUBLOMME

echtgenoot van Mevrouw
GERMAINE DE PELSMACKER

geboren te St.-Maria-Lierde, op 5 september 1899
en er godvruchtig overleden op 15 januari 1983,
nadal hij de Pauselijke Zegen en de Ziekenzal-
ving ontvangen had.

T

De families GAUBLOMME, DE PELSMACKER,
WATTHE en DANEELS,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Uitg. : R. Van- Damme, Dorpsstr. 79, 9570 Lierde

" God die geen vreugde vindt in de dood van
de mensen, aanvaardt deze mens na volbrachte
levenstaak, geef hem niet prijs aan de dood.
Beloon zijn werk en zijn zorgen, vervang de
liefde die hij hier mocht ondervinden .

Bij de dood van deze man en vader gedenken
zij die hem toevertrouwd werden, dankbaar zijn
leven omdat zij tijdens dat leven mochten delen
in de wijsheid van zijn oordeel, in de goedheid
van zijn hart en in de eenvoud van zijn geloof.
Het waren krachten waaruit deze man geleefd
heeft en die hij als een geestelijke erfenis aan
zijn naastbestaanden nalaat.

Dierbare echtgenote en beminde dochter, in
de stilte van onze huiskring en in het verrichten
van onze dagelijkse bezigheden hebben we sa-
men geluk en vrede gevonden. Beiden zijt gij
bekommerd geweest en hebt gij u ingezet toen
in mijn laatste levensmaanden de ziekte mij aan
een lijdensbed kluisterde. Dank om uw zorgen
thuis en om uw bezoeken in het ziekenhuis. Dank
om uw eerbied en begrip voor mijn hoge ouder-
dom. BIijft voor elkaar een steun in het leven
en weet dat hetgeen ik voor u betekende in dit
leven, u steeds een helpende hand zal zijn van
over de andere kant van het graf. Uw gebed
voor mij zal mij thuis laten voortleven en gedenk
mij daarom vooral tijdens uw avondgebed : "'God,
deze echtgenoot en vader was ons zo dierbaar
dat het ons moeite kost hem aan U terug te ge-
ven. Wij blijven ons verbonden voelen met deze
mens. Wij danken U wel voor de gave van zijn
leven, maar vragen om Uw Geest van troost en
vrede voor ons, en voor hem die Gij tot U ge-
roepen hebt, om een leven bij U van eeuwige
rust, van eindeloos geluk .
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