Ge vertrok van huis... en gaf elkeen de hand;
"tot weerziens,, klonk uw woord en met 'n
vriendelijke groet reed ge weg. Tot weerziens!...
ach niet hier. Maar ginds in 't Hemels oord!

L
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Jozef GAUBLOMME

echtgenoot van Mevrouw
ZOE DE VLEESCHAUWER

geboren te Ophasselt de 27 augustus 1903 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Geraards-
bergen de 29 oktober 1963.
Versterkt door de Laatste HH. Sakramen-
ten en de Pauselijke Zegen.

O Heer, wat smartelijke wonde slaat die schei-
ding in ons aller harte... scheiding van een zo
trouwe echtgenoot, die we nog menige jaren in
ons midden hoopten te bewaren; want hij was
het licht van onze ogen, de hoop van ons leven
en de steun van onze jaren.

Bezonnenheid in het oordeel, naarstigheid
voor het werk, vriendelijkheid bij de omgang,
dat alles gegrond op een godsdienstige overtui-
ging, waren de waarden waaruit hij zijn leven
had opgebouwd.

Verscheidene maanden door 'n bittere kwaal
teneergedrukt, stichtte hij allen die hem nader-
den door zijn verduldigheid en volkomen onder-
werping aan de goddelijke Wil.

Beste vrouwtje, ik had niet verwacht u zo
vroegtijdig te moeten verlaten; Gods werken
zijn ondoorgrondbaar! Duizendmaal dank aan u
en aan uwe goeie zusters, omde liefdevolle zor-
gen waarmede gij mij dag en nacht hebt om-
ringd. Moge God er u allen rijkelijk voor belo-
nen. Vaartwel!

Dierbare vader, familieleden en vrienden,
weest mijn ziel indachtig.

O. L. Vrouw van de H. Rozenkrans, b. v. o.

De familién :

GAUBLOMME,
DE VLEESCHAUWER,
VAN DEN BERGHE en
VAN DAMME

danken U oprecht voor al uw blijken van
deelneming in de diepe rouw die hun trof.

Drukk. A. Van Der Bracht. Voorde




