Mijn ziel verwacht van U, verlossing, Heer !

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Marguerite GAUBLOMME

Weduwe van de Heer
Robert DE VOS

Geboren te St.-Blasius-Boekel op 5 januari
1906 en godvruchtig overleden te Brakel op
10 juli 1977, gesterkt door de laatste
H.H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Heer in vertrouwen hebben we U gebeden om
moeder nog een tijd in ons midden te laten.
Gij hebt haar tot het volle leven geroepen
bij U. Uw wil geschiedde ; wij danken U om
al het goede dat ons langs haar te beurt is
gevallen.

Op een met zon overgoten zondag, wanneer
de zomer voor goed was doorgebroken, werd
de duurbare overledene door de Heer uitge-
nodigd om deel te hebben in de blijvende
vreugde van de verrezen Christus.

Grootheid ligt niet in heldendaden, maar in
het liefdevol en trouw vervullen van de dage-
lijkse plicht. Zo heeft deze echtgenote en
moeder haar leven gezien. In alle eenvoud en
zonder praal heeft zij in stilte haar opdracht
vervuld uit liefde voor haar dierbaren, uit
liefde ook voor de Heer in wiens voetstappen
zij ook veel jaren haar kruis heeft gedragen.
Duurbare kinderen, veel zorg en veel gene-
genheid hebt ge mij gegeven. Dank u voor
uw ononderbroken toewijding. Treurt niet om
mijn heengaan want op een andere wijze
blijf ik met u. Bidt voor mij opdat we ons
later in de eeuwigheid terugvinden.
Eerwaarde Zusters van het rusthuis, dank u
om uw genegenheid en de wakende liefde
waarme ge mij hebt omringd. De Heer moge
het u vergelden.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De Families :
GAUBLOMME, DE BOCK, DE VOS en
DE VLEESCHOUWER,
danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.




