Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria-Magdalena GAUBLOMME

weduwe van de Heer
JULES SADONES

geboren te St.-Maria-Lierde, op 24 april 1906 en
godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek
te Brakel, op 6 november 1979, nadat ze de
Pauselijke Zegen en het Sakrament der zieken
had ontvangen.

Lid van de kristelijke gepensioneerdenbond.

+

De families GAUBLOMME, SADONES,
VANDENBERGHE en VERCLEYEN,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. DE VOS

« Dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die
wanneer hij de Zoon ziet en in Hem gelooft,
ezuwig leven bezit». (Joh. 6,40). Dit woord van
de Heer troost ons en geeft ons zekerheid bij
de dood van deze vrouw en moeder. Immers haar
geloof en betrouwen op Kristus heeft ze uitge-
sproken tijdens haar gelukkige levensdagen, maar
nog veel meer in tijden van beproeving en lijden.
In de stilte van haar huisje heeft ze steeds veel
gebeden tot de Heer om kracht en hulp in haar
leven, want het leven heeft haar niet gespaard.
Jarenlang zorgde ze met toewijding en liefde
voor haar zieke echtgenoot, en zijn dood sloeg
in haar een wonde, die nooit meer genezen
werd. Bij het overlijden van haar man begon
eigenlijk ook haar lichamelijke aftakeling en
ging haar tocht van het ene ziekenhuis naar het
andere. Voor haar kinderen is ze steeds een
goede moeder gebleven, zoals die haar gekend
hebben vanaf hun jeugd. Haar eerbied en geloof
bij het ontvangen van « de hoogdag » thuis waren
echt voorbeeldig, en voorzeker zag ze dan in
de eucharistische Kristus de grote trooster en
helper in nood. Over deze vrouw zegt de Heer
nu ook : «lk zal haar doen opstaan op de laat-
ste dag. »

Dierbare kinderen en familieleden, allen zijt gij
om mij bekommerd geweest en voor uw gene-
genheid mij betoond ben ik u dankbaar. Zoals
ik elke dag voor vader gebeden heb, zo zult gij,
vooral mijn kinderen, nu voor ons beiden ten
beste spreken bij God : « Heer, wij gedenken
dankbaar ons moeder en ons vader, die Gij ons
gegeven hebt. Nu ze van ons zijn heengegaan,
bidden wij U, dat Gij ze beiden zoudt bewaren
in Uw en onze liefde, en hen bij U zoudt opne-
men in Uw vreugde en Eeuwig Leven. »




