Door het kruis naar Gods huis!

..I.

In de vrede van de Vader moge voor eeuwig
rusten
MEVROUW

Martha GAUBLOMME
weduwe van de Heer Arthur ROOS,

geboren te Nederbrakel op 30 mei 1902
en godvruchtig overleden in het Akade-
misch Ziekenhuis te Gent op

29 mei 1979,

voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

De overledene heeft in alle eenvoud een
diep kristelijk leven geleid, met grote toe-
wijding en trouw haar plicht gedaan en door
haar blij gemoed de genegenheid van velen
verworven.

Een huiselijk ongeval had haar lichamelijk
zwaar getroffen, maar zij hield zich moedig,
steunend op haar menselijke veerkracht, op
de morele hulp van haar familie, maar vooral
op haar geloof in de helpende en reddende
God.

In volle overgave aan Gods wil ontsliep zij.
In God vond zij de volle vreugde, het blij-
vend geluk en het eeuwig leven.

Dierbare familieleden en vrienden, ik ga
op naar God. Ik ben U dankbaar voor uw

goedheid en uw zorgen en wacht U op in
de hemel. Bidden wij voor elkaar.

H. Maria, Koningin van de hemel, b.v.o.

De families GAUBLOMME, ROOS,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en dank uU.
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Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




