Laat nu, Heer, uw dienaar
naar uw woord
in vrede gaan. (Liturgie Lichtmis)
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DE HEER HEEFT IN ZIJN LIEFDE OPGENOMEN
Zeereerwaarde Heer
VALERE GAUBLOMME

PASTOOR VAN DE SINT-MARTINUSPAROCHIE
VAN GOTTEM.

Hij werd geboren te Sint-Maria-Lierde op 17 oktober
1914. Priester gewijd voor het bisdom Gent op 31 maart
1940. Hij was achtereenvolgens onderpastoor te Sint-
Jan-in-Eremo en te Erembodeg erd p be-
noemd van Gottem op 22 augustus 1960, waar hij bijna
twintig jaar werkzaam was.

Ridder in de Orde Leopold Il, medewerker aan het
heemkundig tijdschrift «<Land van Aalst» en bestuurs-
lid van de provinciale commissie voor heemkunde.

Gesterkt door de sacramenten der zieken en de pau-
selijke zegen, omringd door zijn familie en vrienden,
is hij godvruchtig in de Heer ontslapen in de Sint-Vin-
centiuskliniek te Deinze op 3 februari 1980.

In de schaduw van het feest van O. L. Vrouw Lichtmis,
zoals Simeon de godsman uit het evangelie, heeft hij
tijdens de ziekenzalving gebeden ; «Laat nu, Heer, uw
dienaar in vrede gaan.» Gerijpt door het leven, heeft
hij uit handen gegeven, wat in zijn handen werd ge-
legd.

In deze priester mochten wij een wijze mens, een nauw-
gezet priester en een bekwaam heemkundig vorser ont-
moeten.

Een wijze mens : hij was niet uitbundig maar met zijn
scherpe en peilende blik kon hij rustig de dingen en
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de mensen afwegen en erin doordringen. Eerder op af-
stand volgde hij wat er gebeurde in de wereld dichtbij
en veraf. Hij wist wat er omging in het hart van de
mens. Wie hem mocht benaderen ontmoette een ge-
voelig mens en een rijk hart.

Een nauwgezet priester, bedachtzaam en eerlijk. Hij
leefde schoon en gelukkig. Hij is gelukkig geweest in
de parochies waar hij onderpastoor was en bijna twin-
tig jaar als pastoor van Gottem. Hij hield van zijn men-
sen en hun geschiedenis. Hij is gelukkig geweest mid-
den zijn volk, waarvan hij de vreugde, de zorg, de angst
en het verdriet gevoelig deelde. Hij was gelukkig met
zijn goede huishoudster die hem zoveel jaren begripvol
en liefdevol verzorgde.

Bibliofiel van het zuiverste water, ging zijn grote be-
langstelling uit naar het boek. Als vorser en bekwaam
historicus was hij uitstekend op de hoogte van de
plaatselijke geschiedenis, niet alleen in zijn geboor-
testreek, maar ook in het Krekengebied, het Waasland
en het Leiegewest. Hij had een aandachtig oog en een
aandachtig hart. Menige bijdrage heeft hij in milde
heimatliefde daaraan gewijd. «Het land van Aalst» ver-
liest in hem een uitzonderlijk bestuurslid, een trouwe
medewerker en recensent. Veel te vroeg is hij ons
ontvallen. Hij had nog zoveel kunnen verzamelen en
schrijven !

Bidden wij dan zoals hij ons heeft voorgedaan :
Hemelse Vader,

die de heerlijke glans van uw vaderlijke goedheid
hebt laten doorschijnen

in het handelen van deze priester,

houdt ons als broeders en zusters te saam

in het erfdeel van zijn leven en werken.

Maria, moeder, spreek ten beste voor deze priester
die zijn leven stelde onder uwe hoede.

uw deelname was een troost
uw gebed was hem een hulp
wij danken u van harte.
de familie Gaublomme.
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