De deur des Hemels staat open voor hen die hun
betrouwen op Maria stellen. (H. Bonav.)

+
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Marie-Helene Gauquier
weduwe van Mijnheer
ALPHONSE DESTERCKE
Geboren te Everbeek op 13 augustus 1887 en er
godvruchtig overleden op 14 april 1963,

gesterkt door het H. Sakrament der zieken en der
stervenden en de Pauselijke Zegen.

Op het hoogheilig feest, waarop de Heer de dood
overwon en wij het hoogtepunt van onze heilsge-
schiedenis herdenken, is de duurbare overledene
heengegaan naar het Vaderhuis

En zoals de heilzame voorbereiding en boetetijd
«de vasten» altijd het blijde paasfeest vooraf gaat
20 ook gaat veelvuldige beproeving de grote ont-
moeting met de Heer vooraf, in dit leven.

Het verlies van haar geliefde echtgenoot en van
haar enig kind waren diepe wonden in haar moe-
derhart Ziekte en lichamelijk lijden kwamen, bij
dit zielelijden de staties van haar aardse kruisweg
aanvullen.

De duurbare overledene kende de woorden van
O.L. Heer : "'zalig zij die wenen en lijden ,,! Wat
de mensen niet kunnen vergelden, zal God vergel-
den bij de opstanding der rechtvaardigen ! Lc. 14,14
Hij heeft ook gezegd, dat wie hem wil volgen in
Zijn grote heerlijkheid zijn kruis moet opnemen en
Hem volgen. Na de winter komt het blijde paas-
feest de volle zin en betekenis geven aan de win-
tertiid van ons aards bestaan omdat het eerste paas-
feest zin en betekenis gaf aan Kristus kruisweg.

De volwaardige Kristenmens begrijpt de diepe lief-
dezin van lijden, beproeving en dood. Kristus, die
zijn licht is, schenk hem de nodige levensmoed
in alle wederwaardigheden. De overledene wist het.

Daarom geloven wij vast dat haar verlosser baar in
Zijn eeuwige Vrede en vreugde heeft opgenomen.

Geliefde kinderen, broeders, zusters en naastbe-
staanden, ik dank U voor uw warme genegenheid !
De Heer zegene U! en dat het trouw gebed voor
malkaar de liefdeband weze, die ons samenbinde,
over het graf heen, in afwachting van het bliide
wederzien !

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust! En
dat het eeuwig licht haar verschijne !

De Families
GAUQUIER,
DESTERCKE,
VANDERMEEREN,
BOUSSON,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken

van kristelijke deelneming en danken
u.

Uitg. A. Opdecam, Everbeek
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