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IN DE VREDE VAN DE HEER

RUST NU VOOR EEUWIG

DE HEER

GERARD GEENENS

ECHTGENOOT VAN MEVROUW
MARIE-LOUISE DE VOS

Adjudant-Chef der Rijkswacht o.r.
Oud-Strijder 1940-1945
Lid van de Weerstand
Vereerd met verscheidene binnen- en buitenlandse
Militaire Eretekens

geboren te Vorst op 27 april 1914
en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Elisabeth
te Zottegem op 21 december 1987,
gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken.

Hij was een rechtvaardig man, plichtsbewust, steeds
tot luisteren bereid, dienstvaardig, nauwgezet in
alles wat hij deed, voor alles begaan met de anderen.

Zijn beroep was voor hem een ideaal, ingegeven
door zijn loyauteit en toewijding, in dienst van zijn
land.

Hij schonk, en ontving vertrouwen, en won de
genegenheid en de achting van zijn familie, vrienden
en buren. Wij zullen steeds aan hem denken met
waardering en dankbaarheid.

Tijdens zijn ziekte, waartegen hij met de hardnekkig-
heid en de moed die hem kenmerkten, heeft gestre-
den, is geen klacht over zijn lippen gekomen. Steeds
had hij woorden van dank voor zijn echtgenote die
hem onafgebroken heeft bijgestaan. Tot het laatst
was hij anderen tot steun.

Hij is vredig, en omringd door hen die hem dierbaar
waren, heengegaan.

Schenk ons, Heer, Uw kracht om zoals hij, steeds
moedig op Uw goedheid te vertrouwen.

De families GEENENS, DE VOS,
HUYSMAN en DE ZUTTER

danken U voor de blijken
van deelneming en uw gebed.
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