Op de Heer stel ik mijn hoop,
op Zijn woord vertrouw ik.

T

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw
Palmyre - Marie GEENENS

echtgenote van de Heer
Leopold LIMPENS,

geboren te Maarke-Kerkem op 23 mei 1902
en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Brakel-Opbrakel op 6 juni 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Rustig en kalm zoals zij altijd geweest is,
is onze dierbare van ons heengegaan. Als
kristelijke vrouw wist zij dat sterven niet
het einde betekent maar slechts de overgang
is naar het eeuwig geluk.

Zij was werkzaam en vlijtig, kloeg zelf
nooit, droeg haar mizeries met kristelijke le-
vensmoed en vergat zichzelf om haar echt-
genoot met liefde en zorg te omringen.

Mijn dierbare echtgenoot, kinderen en klein-
kinderen, gij zijt de kommer en de vreugde
van mijn leven geweest. lk verlaat U met
een dankbaar hart voor de zorgen en gene-
genheid die ik heb mogen ondervinden. Volgt

de weg die ik U ben voorgegaan. Gedenkt
hoe ik U steeds heb liefgehad.

Familieleden en gij allen die mijn vrienden
zijt, bidt voor mij. Tot weerziens.

De families GEENENS, LIMPENS, RADIJS en
DE MEYER,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




