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ALLES IS VOLBRACHT... (Evg.)

In de vrede van Christus ruste

MEVROUW
MARIE, RACHELLE GEEROMS

weduwe van de Heer
RICHARD HAEGEMAN
geboren te Schendelbeke, de 20 oktober 1902 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen, de 23

juli 1978, voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken.

Lid van de gepensioneerdenbonden.

*

De families GEEROMS, HAEGEMAN,
VIDTS en VAN DEN BERGE,

danken U van harte voor uw blijken van
christelijke deelneming in hun rouw.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €& (055) 42 26 41

Er komt voor ieder mens een moment waarop
hij afscheid moet nemen van alles wat hem hier
op aarde bindt. Dit was nu ook het geval voor
deze sterke vrouw, moeder en grootmoeder, die
we gekend hebben rusteloos tot in haar oude
dag want met ledige handen kon zij niet zitten.
Wat voor zorg heeft zij niet gedragen en wat
cen werk heeft zij niet verricht voor haar gezin
ook nog toen haar man haar al te vroegtijdig
kwam te ontvallen.

De laatste maanden van haar leven zijn voor
haar lijdensmaanden geweest. En een langdurig
verblijf in het ziekenhuis bracht haar niet de
genezing waarop zij had gehoopt. Stilaan moet
ook bij haar het besef zijn doorgedrongen dat
zij door de Heer werd uitgenodigd om binnen
te gaan in Zijn Rijk.

Heer, zij die getuigen waren van de stille
moed in haar lijdensmaanden bidden tot U:
geef haar vreugde en vrede over de dood heen.
Geef aan uw trouwe dienares het loon voor haar
deugdzaam en welbesteed leven en dat het
ecuwig licht haar ziel verblijde.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank
u voor al de genegenheid die ik van u mocht
ondervinden en voor uw bekommernis en uw
zorgen in mijn ziekte. BIlijft steunen op God en
het geloof en waar ge ook zijn moogt blijft uw
ouders steeds indachtig. God zegene en be-
ware u.

Familieleden, vrienden en kennissen, blijft mijn
aandenken in uw hart bewaren. Nu ik het eind-
doel van dit leven heb bereikt blijf ik ook van
in de nieuwe wereld met u verenigd. Tot weer-
ziens.

Ten paradijze geleiden haar de engelen...




