Genadige God,
geef hem Uw vrede, Uw licht en Uw heil.

T

Uw vroom gebed begeleide naar het Vaderhuis
de ziel van de heer

Leo GEERTS

geboren te Ninove, op 24 mei 1893,
overleden in de H.H. Hartenkliniek, te Ninove,
op 30 december 1977,
voorzien van het H. Sacrament van de zieken.

Nu hij zo plots en onverwachts uit ons mid-
den werd weggerukt, beseffen wij pas ten volle
wat wij zullen missen : een goede en bezorgde
echtgenoot, een liefhebbende vader, mild en
begrijpend, eep minzame grootvader, begaan
met het welzijn van zijn dierbaren.

Leo had een leven van zware arbeid en onge-
meten inzet achter de rug. Hij was eenvoudig
in zijn omgang met de medemens, behulpzaam
en gedienstig, waar het kon en nodig was.
Door zijn dood heeft hij afscheid genomen van
alles wat hem heeft bekommerd, van allen die
hem dierbaar waren. Dankbaar om dit rijkge-
vulde leven zullen wij hem blijven gedenken
en hem aanbevelen aan de Heer van alle leven.

Moge hij voor eeuwig rusten in de vrede van
de Heer.

Om het meeopdragen van dit H. Misoffer tot
zielelafenis van onze dierbare afgestorvene,
danken U :
De families GEERTS,

VAN DE VELDE,

CORDIER

DE DUFFELEER,

CAPIEAU en

ROELANDT.
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