;

Liefdevol aandenken aan

mevrouw

9%4 %ﬂ/yé

weduwe van de heer
Edmond De Coninck

Geboren te Gent op 24 februari 1920 en
godvruchtg, omringd door haar familie,
overleden in het rusthuis "Stil Geluk’ te
Ophasselt op 23 september 2008,
gesterkt door de H. sacramenten der zieken.

Een namis zal opgedragen worden in de
Sint-Bavokerk van Goeferdinge
op zondag 16 november 2008 om 9.30 uur.

De families George, De Coninck,
Hermans en Dombrecht
danken u voor de blijken van medeleven.

De dood is niets.

Ik ben slechts naar de andere kant.

Ik ben mezelf, jij bent jezelf.

Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd.
Noem me zoals je me steeds genoemd hebt.
Spreek tegen me zoals weleer, op dezelfde toon,
niet plechtig, niet triest.

Lach om wat ons samen heeft doen lachen.
Denk aan mij, bid met mij.

Spreek mijn naam uit thuis, zonder zweem van
droefheid.

Het leven is wat het altijd is geweest.

De draad is niet gebroken.

Waarom zou ik uit je gedachten zijn?

Omdat je me niet meer ziet?

Nee, ik ben niet ver, juist aan de andere kant
van de weg.

Zie je, alles is goed. Je zult mijn hart opnieuw
ontdekken en er de tederheid terugvinden.
Dus, droog je tranen en ween niet, als je van
me houdt.

Augustinus
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