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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

JEANNE GERARDI

echtgenote van RENE CALLANT

geboren te Ronse op 12 juli 1905 en er
godvruchtig overleden, op 15 september 1976,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Het grijpt ons altijd aan, wanneer iemand
zo plots uit ons midden wordt weggenomen,
vooral wanneer het om een dierbare of goed
bekende gaat. De Heer nochtans heeft ons
herhaaldelijk aangespoord steeds klaar te
staan, daar hij kon komen als een dief in de
nacht, onverwachts. «Weest waakzaam, want
gij kent noch dag, noch uur». Maar wij weten
ook die in trouw zijn talenten heeft weten te
gebruiken, het dubbele en veel meer nog
zal terugkrijgen...

Een goed mens is ons ontnomen, die door
de vreugden en het lijden van het leven is
gegaan in liefdevolle toewijding aan haar
gezin en omgeving.

Trouw aan God en Kerk, vervulde zij haar
plichten in geloof, hoop en liefde. Daarom
zal de Heer, in Zijn barmhartigheid, haar op-
nemen in Zijn Rijk.

Dierbare echtgenoot, het zou zo goed ge-
weest zijn nog wat samen te kunnen blijven
gedurende enkele jaren. Stellen wij echter
ons vertrouwen in de Goddelijke Voorzienig-
heid, die niet altijd werkt zoals wij, mensen,
het zouden wensen. lk dank U voor alles, en
blijven wij verenigd in gebed.

Begrafenisondern. : Firma J. Aelvoet, Ronse

Beste kinderen, kleinkinderen en familie,
ook U dank ik voor uwe genegenheid en
vriendschap. Bidt voor mij.

O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand,
patrones van onze parochie, bid voor mij bij
de Heer.

René CALLANT, haar echtgenoot;

Roland en Nicole CALLANT-VERROKEN
en kinderen,

Pierre en Yolande UREEL-CALLANT
en dochter

Claude en  olette CALLANT-BOHEZ
en kinderen,
haar kinderen en kleinkinderen;

De families GERARDI, VANDORPE, CALLANT
en DELAURIER,

danken U voor de blijken van innige
deelneming in de rouw die hun treft.




