VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Raymond, Paul GERARDI

echtgenoot van Cecile DE CUBBER

geboren te Zegelsem op 13 december 1938
en thuis overleden op 2 augustus 1994, ge-
sterkt door de gebeden uit de zieken- en
stervendenliturgie.

De families

GERARDI, DE CUBBER,
TRONQUO en MAES

danken U voor de blijken van
medeleven in hun rouw.

Niemand van ons kan de diepten van een
ander mensenhart peilen en niemand weet
wat er omgaat in het gemoed van een mens.
Wij zien slechts het uiterlijk gedrag en
daarom is ons oordeel zo dikwijls onvolle-
dig en zelfs verkeerd. God alleen peilt de
diepten van een mensenhart en doorgrondt
""hart en nieren’’.

Raymond was een sterke en levendige man.
Met ledige handen zitten was hem onmoge-
lijk. Toch was er iets in zijn leven waar
hij zwaar onder leed, waar hij niet tegen
op kon. Het is hem tenslotte te zwaar ge-
worden. Moge God, die hem beter kent dan
wij, hem barmhartig zijn en hem de vrede
en de rust schenken die hij wanhopig zocht.

Mijn lieve echtgenote en kinderen, ik wist
hoe zwaar het u zou vallen, maar ik kon
er niet tegen op. Oordeel niet maar bidt
voor mij opdat de Heer mij genadig weze.

Onze-Lieve-Vrouw, moeder van smarten, bid
voor mij.
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