Neem uw kruis op en volg Jezus en gij zult binnen
gaan in het eeuwig leven. Nav. 2, 12

+
BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer

LEO GERARDIE

echtgenoot van Mevrouw
IRMA ROOS

geboren te Zegelsem, de 31 Mei 1902 en godvruchtig
overleden te Elst, de 7 September 1955
bediend van de HH. Sacramenten.

De dood is beter dan een bitter leven en de eeuwi-
ge rust is teverkiezen boven een aanhoudende kwel-
ling. Eccl. 30.

De Almachtige heeft het aardse leven met beproe-
vingen en lijden vervuld om ons beter de waarde van
het toekomende eeuwig leven te doen begrijpen. Daar-
om leeft de mens voorzichtig en wiis, die de krankhe-
den hier op aarde kloekmoedig verdraagt, om aldus
gemakkelijker de hemelkroon te verwerven.

De achtbare overledene was een kalm en bezadigd
echtgenoot, een goede en bezorgde huisvader, die
de achting genoot van gans zijn omgeving en vele
vrienden telde.

De beproevingen en het lijden bleven hem niet
gespaard, maar klagen deed hii nooit, want gelaten en
onderworpen aan Gods H. Wil, verdroeg hij alles en
miek van ziin leven een offer, overtuigd als hij was dat
Christus wil dat wij door ons lijden deelachtig worden,
aan zijn verdiensten.

Dierbare Echtgenote, Kinderen, Kleinkind en Fa-
milieleden, mijn afscheid heeft U zeer bedroefd,
maar troost U, uw toewijding gedurende mijn ziekte
is groot geweest, omdat gij mij genegen waart, ik dank
U. De dood breekt wel ons samenzijn, maar niet onze
liefde, daarom reken ik op uw gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid. (300d. afl.)
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