¥ Bid voor de ziel van Mevrouw

AzA GERMEYNS

weduwe van de Heer

OMER BADIE

geboren te Maarke-Kerkem, de 18 october 1903
en godvruchtig overleden te Ronse,
de 29 augustus 1970,

versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

God gaf ons een wijze moeder, vandaag roept
Hij haar terug, Zijn naam zij gezegend.

Zij was vol bezorgdheid voor haar kinderen, zij
was moedig in het volbrengen van haar taak, zij
was vriendelilk en goedhartig in haar omgang;
kortom ze was nederig en goed en we weten dat
O.L.H. van zulke mensen houdt.

Haar heengaan brengt diepe rouw in ons hart.
Zii had ervaren, hoe een mens op deze aarde
beproefd kan worden, maar ze had ook geloofd,
dat de Heer ons kruis met ons delen wil, wanneer
wii Ziin kruis ook niet weigeren.

Met kleine vreugden was zij tevreden hier op
aarde, hoe oneindig gelukkig zal ze kunnen zijn
als ze God in gans Zijn heerlijkheid zal ontmoeten
in de gemeenschap van de gelukzaligen.

Beminde kinderen en kleinkinderen, heel mijn leven
was voor uw aller geluk. Ik blijf U eeuwig dankbaar
voor al de genegenheid en liefde die ge mij
geschonken hebt )

Beste familieleden en allen die mij gekend hebben,
blijft mij gedenken in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Heer en Mevrouw Roger BADIE-CAPELLE ,

Jongeheer André BADIE,
Jongeheer Johan BADIE,

De families GERMEYNS-KEELS en BADIE-DE NIL,

betuigen U hun oprechte dank voor
de blijken van innige deelneming.

Begrafenissen De Vos & Zoon, Groeneweg 1, Ronse




