VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

ALIDA GEVAERT

echtgenote van de Heer
LEONCE GOOSSENS

geboren te Eine op 23 september 1909
en vredig in de Heer ontslapen te Gent
op 2 februari 1977,
gesterkt door de sakramenten der zieken.

Omdat uw grote liefde voor vader zo volkomen was,
omdat uw zachte goedheid zo begrijpend was

en om uw schone eenvoud, uw blijmoedigheid

en om het godsvertrouwen dat ons nu geleidt,
zullen wij eeuwig dankbaar zijn.

Omdat uw hele leven van uw kinderen was,
omdat gij ons verzorgde, troostte en genas,
omdat gij onze thuis en toevlucht zijt geweest,
om al de fijne gaven van uw hart en geest,
zullen wij dankbaar zijn, een leven lang.

Maar om de scherpe pijn, die zoveel dagen schond
en om de lieve glimlach van uw stille mond,
zullen wij schreien Moeder, elke dag.

Diep getroffen door uw medeleven, danken U voor
uw gebed en uw kristelijke deelneming

haar echtgenoot,

haar kinderen,

en de families GOOSSENS en GEVAERT.

Namissen: Maandag 7 maart te 19 uur.
Vrijdag 18 maart te 19 uur.
Vrijdag 25 maart te 7 uur.
Vrijdag 1 april te 19 uur.
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