Ik leef niet meer,
Christus leeft in mij.

Dankbaar gedenken wij

Mejuffrouw Anna Gezels.

Lid van de het Seculier Instituut O.L.Vrouw
van de Karmel.

Geboren te Mater op 23 juli 1916

en zacht in de Heer ontslapen te De Panne
op 15 juni 1999.

Gesterkt door de Eucharistie

en de ziekenzalving.

Een diepgelovig mens is in alle stilte

en eenvoud van ons heengegaan.

Bidden was haar leven.

Hartelijk en liefdevol voor de medemensen in
het R.V.T. St.-Bernardus en voor alle mensen
die haar levensweg kruisten.

Daarom bidden wij dit mooie gebed van
Charles de Foucauld, die zij ook zo dikwijls
gebeden heeftvoor ons en voor de vrede in de
wereld.

Vader, ik verlaat mij op U.

Doe met mij, wat Gij goed vindt.

Wat Gij ook met mij doen wilt,

ik dank U,... ik dank U.

Tot alles ben ik bereid. Alles aanvaard ik.
Als uw wil maar geschiedt in mij en in al uw
schepselen.

Niets anders verlang ik mijn God.

Ik leg mijn ziel in uw handen. lk geef ze aan U,
mijn God, met al de liefde van mijn hart, omdat
ik U bemin.

Omdat het voor mij een noodzaak van liefde is
mij fe geven, mij zonder voorbehoud op U te
verlaten, metf een oneindig vertrouwen.

Want Gij zijt mijn Vader.

De familie Gezels - Dubois

danken u oprecht voor uw medeleven

en gebed, of voor uw aanwezigheid

in de Eucharistie die voor haar werd
opgedragen in de St.-Pieferskerk te De Panne
op 19 juni 1999.

Begrafenisdiensten : Dehouck, De Panne
Druk : 't drukkerytie, De Panne




