O Kruis, onze enige hoop.

TOT VROOM AANDENKEN VAN
Mevrouw

Marie-Jeanne GEZELS

echtgenote van de Heer
Remi MARIJNS,

geboren te Elst op 6 september 1918
en godvruchtig in de Heer ontslapen in het
Akademisch Ziekenhuis te Gent
op 16 januari 1975,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Wij hebben hier geen blijvende woonst,
maar wij zoeken de toekomstige. Wij zijn
als pelgrims op reis naar het eeuwige Va-
derland.

« Heer, voor uw gelovigen is de dood een
verwisseling van het leven, niet een bero-
ving van het leven » (Prefatie)

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en on-
naspeurlijk. Wij kunnen niet alle vragen be-
antwoorden. Wij kunnen alleen maar buigen
en dragen, bidden om sterkte en in hoop en
vertrouwen voortstappen om later rustig tot
beter inzicht te komen.

Beminde echtgenoot en kinderen, hebt al-
tijd moed, hoop en betrouwen op God, die
alles ten goede kan schikken, al is het nu
menselijkerwijze gesproken hard en zwaar
om dragen.

Beste familieleden en vrienden, vergeet mij
niet in uw gebeden.

Heer, wij bevelen U de ziel aan van uw
dienares Marie-Jeanne ; moge zij, gestorven
voor de wereld, leven bij U en wat zij tij-
dens haar aardse leven uit zwakheid heeft
bedreven, wil dit in uw grote barmhartigheid
uitwissen.

De families GEZELS, HOEBEKE, MARIJNS en
UPERZELE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




