Wij hebben dit leven om God te dienen,
de dood om Hem te ontmoeten.

T

Dierbare gedachtenis aan de Heer
Michel GEZELS

echtgenoot van Mevrouw
Herna DE RUYCK

geboren te Mater op 12 juni 1926 en na
een pijnlijk ongeval in de Heer ontslapen
in het O.L. Vrouwhospitaal te Oudenaarde
op 31 augustus 1979, voorzien van de
Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga.

Nu de rijpe vruchten op het veld volop
worden geoogst, heeft de Heer van de
oogst Zijn dienaar als een volwaardige
vrucht geplukt om hem in Zijn Hemelse
schuren op te slaan. Opgewekt en levens-
lustig als altijd, was hij die dag zelf aan
het plukken gegaan, toen hij door een
noodlottige val dodelijk werd neergeveld.
Zelfs de sterkste moet het begeven onder
de hamerslagen van de dood : Michel, hoe-
wel sterk en stoer als een eik, heeft het
moeten begeven. In dit leven is één feit

onafwendbaar zeker : de dood. Wij zullen
aan hem terugdenken met de blijvende
herinnering aan een werklustig en plichts-
getrouwe man, die opging in zijn dagelijks
werk en voor wie geen arbeid te zwaar
of te lastig was.

Dierbare echtgenote, onze onverhoedse
scheiding treft u het zwaarst, nu gij alleen
achterblijft. Blijf echter in ogenblikken van
vereenzaming met mij verenigd in gebed,
en heb dank voor uw genegenheid en
trouw.

Dierbare broers, schoonbroers en schoon-
zusters, familieleden, kennissen en werk-
makkers, u vraag ik als aandenken uw
gebed voor mijn zieleheil. Dank voor uw
vriendschap in onze werkkring.

Herna DE RUYCK, zijn echtgenote ;
De families GEZELS, DE RUYCK, BRUNEEL
en DE TEMMERMAN,

danken voor uw kristelijke deelneming
in rouw en gebed.

Namis op zaterdag 22 september te 8 uur.

Drukk. Van Herzele - Oudenaarde.




