Het was Jahweh die gaf; het was Jahweh die
nam; de naam van Jahweh zij gezegend!
Job 1 21.
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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW
ANGELE GHIJS
echigenote van Mijnheer
HENDRIK TRUYEN

geboren te Erwetegem, de 7 december 1908 en

na een pijnliike ziekte overleden te Aalst, de

21 maart 1962, gesterkt door de laatste H.H. Sa-
kramenten.

Van deze vrouw mag terecht gezegd worden,
dat zij nooit iets anders gekend heeft, dan God
en haar kinderen. Zij was de voorbeeldige vrouw
waarover de Schrift getuigt: “Het hart van haar
man verliet zich op haar.. zij stond op als
het nog duister was, gordde haar lenden met
kracht en sterkte haar armen... Zij gaf nauwkeu-
rig acht op al wat omging in haar huis en het
brood der luiheid at ze niet. “En daarom” haar
kinderen staan op en roemen hun moeder!”

Spreuk. XXXI II-27.

“Ik zag naar de bijstand van de mensen, maar
die hielp mij niet; mijn lichaam is bezweken, gij
zijt mijn deel, o God, voor alle eeuwigheid.”

“Al bezwijken mijn vlees en mijn hart, God is
voor eeuwig de Rots van mijn hart en mijn erf-
deel. Maar die U verlaten, gaan zeker te gronde.
Gij vernietigt wie U afvalt; doch mij is het goed,
in Gods nabijheid te blijven, en mijn vertrouwen
te stellen op Jahweh, mijn Heer!” Ps. LXXIII 26-28.

“Ach Jahweh, denk er toch aan, hoe ik trouw
en in oprechtheid des harten voor U heb geleelfd,
en steeds heb gedaan wat U aangenaam was.”

Is. XXXVIII 3.

Duurbare echigenoot, kinderen, liefste kleinkin-
deren, vader, beste broeders, zusters en familie,
hebt dank om uw verering en liefde. Trouw hebt
gij mij tijdens mijn ziekie en de lastige ogenblik-
ken bijgestaan. God zegene U omdat gij zo trouw
uw ouders hebt geéerd. Met moedige handdruk
neem ik van u afscheid. Hoopvol zeg ik u: “tot
weerziens!” In afwachting dat Kristus de Heer
ons weer verenige, bidt voor mijn ziel, ook ik zal
u blijven gedenken.

MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID!

De familie GHIJS,
De familie TRUYEN,

DANKEN UED.,
voor de blijken van deelneming in de diepe
rouw die hen heeft getroffen.

Drukkerij Magerman Strijpen.




