"Ik ben zo moe na deze lange strijd ...
Al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen van hen die ik liefhad."

Dankbare herinnering aan

DE HEER

Antoine GHIJS

echtgenoot van Mevrouw Magda Cromphout.

Geboren te Zottegem op 29 december 1931
en godvruchtig thuis overleden op
14 april 1995, gesterkt door
de ziekenzalving.

Brandweerkorporaal op rust.
Lid van de Vrijwillige Bloedgevers Zottegem.

Magda Cromphout, zijn echtgenote,
Manuel en Hilde De Vuyst-Ghijs en Robbe,
Koen en Hilde Ghijs-Roman,

zijn kinderen en kleinkind,
en de families Ghijs, Cromphout, Otte en De Peril
danken U voor uw aanwezigheid en steun.

Ons vake heeft geleefd - goed geleefd.

Tot het einde had hij een wonderlijke kracht in zich
die fluisterde het leven steeds te nemen langs de
goede kant

De blindheid na zijn operatie was een grote klap,
een stukje afscheid van ons en vele andere dierba-
re dingen. En toch ... was hij nog tevreden.

Familie en trouwe vrienden hielpen hem bij het
dragen van een zwaar kruis. Nooit geklaagd -
steeds goede moed - zo zullen wij hem ons blijven
herinneren. Hij was een goede vriend van velen,
zeker van de mensen die bij hem een "almanak
van de pompiers" kochten, want een brandweer-
man was hij in hart en ziel.

Tot ziens vake, wij zorgen voor moeke, en ...
van jouw Robbeken:
"Vele kussen tot in de hemel."

Vaarwel.
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