Dat de zielen der overledenen door de barm-
hartigheid van God in vrede rusten.
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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Marie, Leonie
GHIJS :

Echtgenote van de Heer
Marcel DE PESSEMIER

Geboren te Michelbeke op 29 mei 1914 en
godvruchtig overleden in de Onze Lieve
Vrouwkliniek te Oudenaarde op 21 december
1977, gesterkt door de H. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.
Lid van de Bond der Gepensioneerden

In deze kerstdagen dragen wij de dierbare
overledene naar haar laatste rustplaats. Ze
was een gelovig mens, wiens leven verlopen
is volgens de oude geordende manier van de
dingen te zien en te aanvaarden. Daaronder
is begrepen : leven in de zekerheid dat een
God zich met haar bemoeit, in zijn Voorzie-
nigheid voor haar zorgt, in zijn Goedheid
haar roept naar een eeuwig bestaan na de
dood.

Zo heeft ze geleefd, zo heeft zij gedacht over
al de mensen die de hare waren. Zo heeft
ze mooi en goed geleefd.

In deze kerstdagen kunnen wij met een dank-
baarheid gedenken hoe de Heer inderdaad elk
menselijk bestaan, en ook het mens zijn van
Maria, wiens gedachtenis wij in ere willen
houden, een nieuwe inhoud en draagwijdte
heeft gegeven, door zelf het menselijk lot in
Zijn menswording te aanvaarden.

Op deze dag willen wij niet vergeten hoe de
Heer zelf de dood is doorgegaan, en alle
dood heeft overwonnen. Daarom ook is ons
afscheid van de dierbare overledene geen
volkomen afscheid nemen, maar een bewaren
in herinnering, meer nog, een geloven in een
eeuwig nu, haar geboorte uit de dood naar
het eeuwig leven, waarin wij geloven, en dat
zij heeft geloofd, en dat het grootste Gods-
geschenk is die God aan zijn beminde men-
sen heeft willen geven.

Daarom ook is elke herinnering aan de dier-
bare overledene verbonden en verstrengeld
met geloof. Daarom ook kunnen wij leven en
dood niet zien in de al te eenvoudige van-
zelfsprekendheid van het onmiddellijk tast-
bare, daarom ook is mens zijn, is heel het
menselijk leven, zijn geboren worden en zijn
sterven, zijn vreugden en zijn verdriet, zijn
beminnen en strijden, elk ogenblik verweven
met het Mysterie, met dat wat achter en
boven alles staat, en aan wiens liefdevolle
bedoelingen wij ons willen onderwerpen.
Laten wij lessen trekken voor onszelf uit het
leven van de dierbare overledene.

Laten wij moeder zien in haar ware grootheid,
in haar uitverkiezing zoals God het met de
mens bedoelt. Dan zal ons eigen menselijk
lot rijker zijn, en meer inhoud hebben.

De families :
GHIJS, LATEUR, DE PESSEMIER en
DE CLERCQ,

danken U voor de blijken van kristelijke
deeineming in hun rouw.




