Dankbaar gedenken wij
DE HEER
Frans GHYS

NOTARIS

echtgenoot van Mevrouw Roza OLAERTS,

geboren te Oudenaarde op 22 december 1920
en er zachtjes in de Heer ontslapen op 11 juli 1983,
gesterkt door de Heilige Sakramenten der Zieken.

Om uw gebeden en blijken van dee!neming
danken U :

Mevrouw Roza OLAERTS, zijn echtgenote;
De heer en mevrouw Marc en Lieve VALCKE-GHYS,
De heer en mevrouw Frank en Joke GHYS-CANOO,
De heer en mevrouw

Jan en Magda VANDEBUERIE-GHYS,
Carl en ANN VALCKE,
Floris, Griet, Annelies en-Marie GHYS,
Ine en Barbara VANDEBUERI!E,

zijn kinderen en kleinkinderen;

De families GHYS-ROGIERS en OLAERTS-LEEMANS;

Ik zou niet plotseling willen sterven.
Een ziekte van enkele weken

om me voor te bereiden :

niet te lang,

ik zou de anderen maar tot last zijn.
En dan begeeft de dood zich

op weg naar mij.

Ik zie hem de heuvel afdalen,

de trap opgaan.

Hij klopt aan de deur van mijn kamer.
Ik ben niet bang,

want ik verwacht hem.

En ik zeg : "Kom binnen,

maar laten we niet direct weggaan.
Je bent mijn gast,

ga even zitten.

Straks ben ik klaar.”

En ik hoop dat hij me dan

zal binnenleiden in Gods barmhartigheid.

Patriarch Athénagoras,
uit "Varianten op een oude droom”
van Valeer Deschacht.

Onze-Lieve-Vrouw van Kerselare, wij danken U.

Rouwdiensten : drukkerij arijs - tel. (055) 38 81 76




