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SOUVENEZ-VOUS DANS VOS PRIERES DE

MADAME
Margaretha GHYS
veuve de Monsieur Georges ROSKAMS

née a Nederbrakel,
le 15 septembre 1913
et pieusement décédée a Etterbeek,
le 8 novembre 1982,
munie des Secours de la Religion.
Je suis la Résurrection et la Vie, celui
qui croit en Moi, quand méme il serait
mort, vivra et quiconque vit et croit en
Moi, ne mourra jamais. (S. Jean, ch. XI)

Les familles GHYS,
ROSKAMS,
VAN LAETHEM

vous remercient ftrés sincérement
de vous éfre associés a leur deuil.

T

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW
Margaretha ‘GHYS
weduwe van. de Heer Georges ROSKAMS

geboren te Nederbrakel,
op 15 september 1913
en godvruchtig overleden te Etterbeek,
op 8 november 1982,
voorzien van de Heilige Sacramenten
der Stervenden.

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zelfs na zijn dood,
zal leven en wie leeft en in Mij gelooft,

(S. Joan, XI)

zal nooit sterven.

De families GHYS,
ROSKAMS,
VAN LAETHEM

danken U voor uw blijken van
deelneming en voor uw gebed.




