De dood van den rechtvaardige is kosteliik in de
oogen van den Heer.

Zalige Gedachtenis

van Mejuffer

ROSALIE GHYS

dochter van wiijlen

Benediktus en Emerence DE CUBBER

geborea te Opbrakel, den 10 October 1863 en god-
vruchtig overleden te Zegelsem, den 17 Jumi 1947,
na versterkt te ziin door de H. H. Sacramenten.

en

Stil en nederig heeft zij geleefd. niet de wereld met
ziin genoegens mocht haar hart bekoren, maar den
Heer met allen eenvoud des harten dicnen, was
haar grootste voldoening

Zij was van 't getal dier ware oprechte christenen,
die God en zijn Kerk bzminnen: den weg van vre-
de en gerechtigheid bewandelen, en standvastig het
goed doen zonder ijdele pracht noch menscheluk
opzicht

Ook heeft de Heer haar bereid gevonden, om=
dat gansch haar levensbaan eene bereiding was tot
haar laatste uur,

Zoo de zekerheid dat wij eens sterven ons met
droefheid kan bevangen, dat de goddelnke belofte
der toekomende onsterfelijkheid ons vertrooste. Voor
uw getrouwe dienaars Heer, verandert het leven,
maar eindigt niet; wanneer het huis van dit aard-
sche leven ineenstort wordt hun in den hemel een
eeuwige woonst voorbereid.

Uit de mis voor overledenen.)

Beminde Familieleden, en allen die mii bemindet.
ik dank u voor uw liefde en zorgen: bidden wii
voor malkaar, opdat wij eens in den Hemel voor
eeuwig mogen vereenigd ziin.

H. Hart van Jezus, ontferm u onzer.

Om uw blijken van genegenheid
gebeden, danken U van harte.
De Familie ODE CUBBER ;

De Familie GHYS ;

Nederbrakel Druk Wwe O. Surdiacourt,

_




