t
BID VOOR DE ZIELERUST
van

Mevrouw Zulma GHYS

weduwe van
de Heer lozef DUBOIS

geboren te Nederename op 20 juni 1901 en
godvruchtig overleden te Brakel op 27 juli
1981, gesterkt door de HH. Sacramenten der
zieken.

De ziekte en het lijden zijn een kruis en
het kruis is de deur van de hemel.

Met geduld en onderwerping heeft zij het
einde van haar leven afgewacht tot de tijd,
die God gesteld had om haar de eeuwige rust
te geven.

Het lijden en de beproeving zuiveren de
mens van vele fouten en gebreken; ze loute-
ren de ziel en bereiden haar zodra mogelijk
na dit leven, de eeuwige beloning bij God te
ontvangen.

Beminde kinderen, kleinkinderen, achter-
kleinkinderen, familieleden en vrienden, wees
droevig om mijn dood, maar niet ontroosbaar.
Dat de vrede die ik nu geniet bij u de smart
onzer scheiding verzachte. We zien elkaar
terug in een vreugde die eeuwig zal duren.

Ik dank u voor uw genegenheid tijdens die
langdurige eenzame tijd, ik dank speciaal het

verplegend personeel die me wat zon hebben
geschonken in het najaar van mijn leven.

Heer en Mevrouw Willy DUBOIS - MARTENS,
haar kinderen ;
Heer en Mevrouw Jean-Pierre DUBOIS -
PANNEKOEKE,
Heer en Mevrouw Jean-Paul DUBOIS -
BORMANS, haar kleinkinderen ;
Jongejuffrouw Pascal DUBOIS,
Jongejuffrouw Nathalie DUBOIS,
Jongejuffrouw Veronique DUBOIS,
haar achterkleinkinderen ;
De families GHYS, DUBOIS,
VERHEYLESONNE en VANDER STUYFT,

BEDANKEN van harte voor de blijken
van kristeliike en innige deelneming
hun betoond.

Ename - Drukk. Vander Stuyft




