.I.

VROOM AANDENKEN AAN

DEHEER

Joseph GHIJSELINCK

echtgenoot van
Renilde VAN DER ZWALMEN

geboren te Everbeek op 2 juni 1921 en
godvruchtig overleden in de kliniek
Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 15 juni 1994,

voorzien van de HH.Sakramenten der zieken.

De families:
GHIJSELINCK, POLS, VAN DER ZWALMEN
en WALRAEVENS,
danken U voor de blijken van deel-
neming en gebed.

Namis op zaterdag 9 juli 1994 om 19 uur.

Heer, uw gelovigen wordt het leven niet
ontnomen,doch slechts veranderd en ver-
nieuwd, dat geloven wij op Uw woord; en als
ons aardse huis, ons lichaam afgebroken
wordt, hebt Gij al een plaats voor ons bereid
in Uw huis, om daar voorgoed te wonen.

Onze duurbare overledene was een goede
echtgenoot en vader, die zijn taak in een-
voud en naar best vermogen heeft vervuld.
De ouderdom en de ziekte kwamen ook zijn
krachten aantasten, zodat zelfs de beste zor-
gen niet mochten baten. Wij weten echter
dat wij hier geen blijvende woonplaats heb-
ben.

Bidden wij nu tot de Heer dat Hij onze duur-
bare overledene Jozef, die wij vandaag ten
grave dragen, dat Hij hem genadig weze
voor zijn tekorten en hem belone voor het
vele schone in zijn leven.

Beminde echtgenote, kinderen en familie,
graag had ik nog heel wat jaren bij u willen
zijn. |k dank u allen voor de goede zorgen.
Vergeet mij niet in uw gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.
H.Jozef, patroon van de goede dood,b.v.0.
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