"Wachtend tot dat Jezus komt en wederkomt...”

T

Herhaalt uw vroom gebed en opoffering voor
MEVROUW

Irena, Clara GILLIS

weduwe van De Heer

Sylvain, Albert VERBANCK

Geboren te Balegem op 7 juni 1908
en vol overgave aan de Heer van ons
heengegaan te Zottegem
in het A.Z. Sint-Elisabeth op 2 oktober 1996,
begeleid met Jezus'Geest in lijden en heengaan
met de H. Communie en de H. Zalving van de
Zieken en het algemeen gebed van de Kerk.

Uw blijken van medeleven zijn voor ons een
grote steun:

Raphaél en Andrea GOOSSENS - VERBANCK,
Alfons en Eglantine
VAN der HAEGHEN(t) - VERBANCK,
Julia VERBANCK,
Odiel en Mariette LANCKACKER - VERBANCK,
Lucien en Rita VERBANCK - DEMOOR,
Lydy VERBANCK,
De kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families GILLIS, VERBANCK,
DE BACKER en SCHOON.

Bij het heengaan met groot geduld en liefde voor
allen bedenken wij de woorden van onze Dichter
M. Albe.

Van alle tijden

Van alle tijlden

uitverkoren

zijt Gij de roze

zonder doren
Zijn milde hand
leidde uw groei,
Zijn adem was
uw warmte en bloei.

Hij zag de dauw
zwaar als de traan
stil glinsteren

in uw blaan

En wist dat Gij
van zijne smart
de doren droeg
diep in het hart.

Gelijk de roze

van bloed en doren
waart Gij, Moeder,
uitverkoren.

Aan allen die mij bezochten en verzorgden,
duizendmaal dank. ‘t Was een troost in de pijn en
het leed.

Moge God u blijvend zegenen. Denkt aan mij; ook
ik vergeet u niet.

rouwc. porrez, zottegem - uitg. van boxstael, balegem.




