¥
BID VOOR DE ZIEL VAN
Anna-Maria GLORIEUX

echtgenote van Remi VANDE CASTEELE

geboren te Munkzwalm, de 28 juni 1899 en
godvruchtig overleden te Zottegem, in de
St.-Elisabethkliniek, de 27 februari 1977.

Gesterkt door de H. Sakramenten van de zieken.
Zij was lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Heer,

wat door jedereen werd verwacht
kwam nu toch nog vrij onverwacht.

De ziekte, haar onafscheidelijke metgezel
van haar laatste levensjaren,

en dan een stomme val

die als de laatste druppel

de kruik van miserie deed barsten.

Heer,

Gij geeft aan ieder zijn eigen dood.
Naar menselijke overwegingen

kwam hier toch veel miserie kijken
en een uitermate pijnlijke beproeving.
Leer ons de fundamentele onmacht
van de mens aanvaarden...

want dan‘pas zijn we rijp voor U,
God van de verrijzenis en het leven.
Heer,

leer ons steeds dankbaar in herinnering
brengen het eenvoudige en het goede
van haar leven onder ons.

Wij danken U ook voor allen

die ons geholpen en getroost hebben,
voor ieder teken van liefde,

voor elk gebaar van attentie.

Nood zoekt troost :

moge dit heengaan

ons dichter bij elkaar brengen.

Heer,

in Uw woorden en daden

lezen wij Uw grenzeloze barmhartigheid.
Vergiffenis vragen en schenken

is niet onze strafste kant.

Voor onszelf en onze overledene
vertrouwen we heel en al op U.

Remi VANDE CASTEELE, haar echtgenoot ;
Albert en Andrea VAN DEN BOSSCHE-
VANDE CASTEELE en kinderen,
Michel en Jeanine VANDE CASTEELE-
PERSOONS en kinderen,
Roger en Antoinette VANDE CASTEELE-
VERLINDEN en kinderen,
Julien en Christiane BOVIJN-VANDE CASTEELE
en kinderen, haar kinderen en kleinkinderen ;

De families GLORIEUX - VOLKAERT -
VANDE CASTEELE en BROSSE,

danken U zeer oprecht voor uw blijken van

deelneming in hun rouw en gebeden.




